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Maandag 16 juni 2025:  1e  vakantiedag 

 

Deze morgen was de Wilhelminastraat ter hoogte 

van zaal Habets om 08.15 uur al helemaal gevuld 

met KBO senioren die aan het wachten waren op 

de groene bus van ROETJE GHIELEN met onze 

‘vaste’ chauffeur Roland van Helden op de bok. In een snel 

tempo werden de koffers door hem, met assistentie van Cor 

in de bus geladen, en kon de reis stipt om 08.30 uur 

beginnen. 

In de bus werden we namens GHIELEN welkom geheten door 

Roland waarna de organisatoren van de reis Will en Cor in grote 

lijnen tekst en uitleg gaven over de reis en werd er aan alle 

deelnemers ook nog een klein boekwerkje uitgereikt waarin 

iedereen het hele programma nog eens kon teruglezen.  

Verslag KBO 

Vakantiereis 2025 

 Drenthe 
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Omdat we ruim in de tijd zaten werd er op de parkeerplaats de Somp 

(bij Apeldoorn) nog een korte stop gemaakt waarna de reis werd 

hervat richting Dalfsen waar in restaurant Madrid een heerlijke lunch 

op ons stond te wachten. Zie foto’s onder. 

 

Na de lunch werd de reis 

vervolgd naar onze eerste 

excursieplaats het Douwe 

Egberts museum in Joure. 

Ook hier werden we weer 

allerhartelijkst ontvangen 

door de gids van het museum die iedereen een 

heerlijk kopje Douwe Egberts koffie in het 

vooruitzicht stelde of voor de liefhebbers een 

lekkere Pickwick thee. Vervolgens werden we 

ingedeeld in drie groepen en kon de excursie door 

het museum van start gaan. 

Een bijzonder verhaal was er over de boom die al 

een hele geschiedenis DE had mogen ervaren  en 

nog altijd bladeren droeg ondanks alles wat deze 

had meegemaakt bij de vele eigenaren die de DE 

had gekend. 

Naast de DE expositie waren er nog verschillende 

andere ruimtes die door de jaren heen toch ook een     

link hebben gehad met de DE zoals de oude drukkerij, 

metaalwarenfabriek en de Friese klokkenmakerij. 

 

 

 

 

Een oude reclamefoto laat zien goed hoe DE jaren geleden de aandacht 

wilde trekken om verkoop van DE koffie een stimulans te geven en ja, we 

drinken ook anno 2025 nog altijd DE koffie en Pickwick thee. 
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Nadat enkelen in de winkel van DE nog 

wat kleine aankopen hadden gedaan zocht iedereen de bus weer op 

en werd koers gezet naar onze eindbestemming Zorgvlied waar we 

zouden worden ingekwartierd in Hotel Vila Nova. Uitbaatster Renate 

stond de bus al op te wachten en met twee jonge knullen werden de 

koffers naar binnen gedragen waarna de sleutels van de kamers 

werden uitgereikt zodat iedereen zijn komende verblijf  (kamer) van 

5 dagen kon gaan opzoeken. Echter niet voordat Renate met luide 

stem liet weten dat men zich moest haasten, want om 18.00 uur werd 

het 3-gangen menu geserveerd. 

Na het 

heerlijke 

diner 

werden er 

op het 

terras nog 

wat 

drankjes 

gedronken 

en werd er 

ook nog 

gekaart. Maar na verloop van tijd zochten de meeste vakantiegan-

gers het bed op en werd vakantiedag één afgesloten. 
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Dinsdag 17 juni 2025: 2e vakantiedag 

Uitslapen was er op deze dinsdagmorgen echter niet bij want direct 

na het ontbijt (met een grote keuze) stond de bus alweer voor het 

hotel klaar voor vertrek richting het Duitse Papenburg naar een 

excursie van de Meyer scheepswerf waar een gids op ons stond te 

wachten. 

Scribent Bert van dit verslag zou over deze excursie-ervaring 

wel 10 pagina’s kunnen schrijven. Je moet het echter zelf met 

eigen ogen hebben gezien om te geloven dat het allemaal waar 

is. Werkelijk een excursie zoals weinigen van ons deze ooit 

meegemaakt zullen hebben, onder begeleiding van uitstekende 

gidsen.  

Toch nog enige info over de Werft in het Duits 

WIR SCHAFFEN GROßES 

Die MEYER WERFT ist eine der größten und modernsten Werften der 

Welt. In unseren riesigen Produktions- und Baudockhallen entstehen seit 

Jahrzehnten Kreuzfahrtschiffe für internationale Reedereien. Bis heute 

haben 60 dieser Luxusliner unsere Werft verlassen – und die nächsten 

sind bereits im Bau. 
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AUS TRADITION GUT 

Seit rund 230 Jahren besteht das Schiffbauunternehmen bereits. Wie zu 
Gründungszeiten befindet sich die Werft noch heute in Papenburg.Hier 
begann Werftgründer Willm Rolf Meyer 1795 mit dem Bau kleiner 
Holzsegler. In den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten 
zeigte die MEYER WERFT immer wieder Pioniergeist. Wir haben unsere 
Produktions- und Werfthallen ausgebaut und 2018 das weltweit erste 
Kreuzfahrtschiff abgeliefert, das mit einem emissionsarmen 
Flüssigerdgasantrieb ausgerüstet ist. Heute gilt die MEYER WERFT als 
Technologieführer des Kreuzfahrtschiffbaus. 

Wir wissen, diesen Erfolg haben wir in erster Linie unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den für uns tätigen 
Partnerunternehmen zu verdanken. Deshalb sorgen wir für ein 
partnerschaftliches Miteinander – und tragen Verantwortung für die 
Menschen, die Region und die Umwelt. 
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Na de geweldige indrukken die de Werft in Papenburg op ons 
gemaakt had werd het tijd om de inwendige mens weer te gaan 
versterken en ging Roland met zijn bus gasten op weg naar 
Rhede/Ems waar een echte Duitse lunch werd geserveerd met veel 
worst en andere Duitse lekkernijen.  

 

Na weer een beetje bij te zijn gekomen na 
deze heerlijke lunch gingen we weer met 
z’n allen de bus in en op weg naar de 
volgende excursie in Bourtange. 
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In de Vesting Bourtange werden we welkom geheten in het jaar 1742 
en werden er twee groepen gevormd met elk een eigen gids,  in 
klederdracht gestoken, uit de periode van die tijd. Met de gidsen 
maakten we een wandeling over de schans met de vijf bastions. Ook 
kon de synagoge bezocht worden met daarin het geloofsdocument 
van het Jodendom de Thora. Zie foto hiernaast 

Gelet op de warmte werd in overleg met 
de gidsen besloten de rondleiding in te 

korten zodat we een koel plekje 
konden opzoeken onder de parasols 

en de bomen van het marktplein, waarna we 
ons konden laven aan een heerlijk drankje of 
ijsje. 

Inmiddels was het tijd geworden de bus weer 
op te zoeken om vervolgens naar onze 
eindbestemming in Zorgvlied te rijden. 

Om 18.00 uur konden de tafels in de restaurant- 
zaal weer opgezocht worden in afwachtring van 
weer een heerlijk etentje. 

Na het eten werd er hier 
en daar nog een kaartje 
jokeren of bridge 
gespeeld maar de 
meeste reizigers kozen 
er toch voor om na zo’n 
vermoeiende dag het 
bed op te zoeken. 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Woensdag 18 juni 2025: 3e vakantiedag 

Deze dag zou in het teken staan van de natuur met eerst een 
rondvaart door de Weerribben in Ossenzijl en ’s middags een bezoek 
aan het schitterende Pantropica paviljoen in Luttelgeest. Gelukkig 
was de busreis naar Ossenzijl niet zo heel ver en waren we redelijk 
snel op de plaats van bestemming. 

De platbodem rondvaartboot van Tiemen Vaartjes en zijn vrouw lag 
al gereed in het overdekte botenhuis en met assistentie van Tiemen 
mochten we in de boot plaatsnemen en kon de rondvaart onder 
schitterende weersomstandigheden van start gaan. 

Tiemen bleek een uitstekende en geboren verteller te zijn met de 
nodige vakkundige kennis maar ook met veel (droge) humor 
waarbij je wel vaak even tot nadenken werd gedwongen. 
 



 

9 
 

Het werd een prachtige vaart door de Weerribben waarbij met 
name chauffeur Roland een haat/liefde verhouding had met de 
binnengevlogen libellen. Naast Tiemen aan het roer zorgde zijn 
vrouw voor koffie/thee of andere drankjes. 

Na deze zeer succesvolle en geanimeerde rondvaart werden we in 
recreatiecentrum De Kluft verwacht voor andermaal een heerlijke 
lunch met nu een betere logistiek dan bij onze Duitse buren in 
Rhede op de dinsdag.  

Prima verzorgd met vriendelijk personeel en het smaakte 
voortreffelijk. 

En………met voldoende plaats voor iedereen. Heerlijk toch ! 

 

Na de natuur in de buitenlucht te hebben mogen proeven werd nu 
koers gezet naar Luttelgeest waar we in binnen-sferen kennis 
zouden gaan maken met de natuur van flora en fauna. 
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Nadat allen voorzien waren van een entreekaartje kon iedereen 
zijn eigen gang gaan en de verschillende secties gaan bezoeken al 
of niet met behulp van een plattegrond. 

 

 

 

 

 

Na van links naar rechts en van boven naar beneden te hebben 
gelopen in dit immens grote paviljoen hadden de meesten van ons 
wel genoeg tropicana gezien en mede gelet op het feit dat het 
super warm was waren we toch blij weer -na de rondgang-  in een 
koele bus te kunnen stappen want……….na het diner in Villa Nova 
was het weer tijd om zich te onderwerpen aan de vele vragen van  
de pubquiz die deze avond weer op het programma stond. 
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De twee pubquizmasters Bert en 
Hay hadden vooraf al IEDEREEN 
opgeroepen mee te doen aan de 
quiz waarna Bert 8 teams van ieder 
5 deelnemers mocht noteren met 
ook ieder een eigen pakkende 
teamnaam en een strenge captain. 
Teamnamen als o.a. Pinot Nova, de 
Dummies, Hampelmannen, 4 kippen 
en een haan konden op de 
formulieren genoteerd worden. 

Jos van de Dummies ging vooraf al een bittere verbale strijd aan 
met Jan van de Pechvogels, welke laatste, de eer van 2024 te 
verdedigen had. De prijzen, in de sfeer van Drenthe, voor de quiz 
waren uitgezocht door Will Langendonck (dank hiervoor) wat niet 
gezegd kon worden van waardin Renate die wel twee keer bij Bert 
een prijs in het vooruitzicht stelde voor de quiz, helaas niets 
ontvangen! 

Zoals blijkt uit bovenstaande foto’s werd er binnen de teams zwaar 
gediscussieerd om tot een goed antwoord te komen. Om echter de 
katholieke feestdag op 2 februari (Maria Lichtmis) naar St. 
Christoffel te noemen was toch wel een verhelderend antwoord. Er 
waren geweldige en vernieuwende antwoorden bij. 

Uiteraard werd er bij de tekst en uitleg van Hay als antwoord op de 
gestelde vragen zwaar “gestraeveld” zoals over de langste rivier van 
Nederland zijnde de IJssel terwijl Jan toch zeker meende te weten 
dat dit de Maas was, maar Hay had formeel gelijk. 
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Hoe dan ook het werd een uiterst gezellige en onderhoudende 
avond waarbij we allemaal toch nog iets hebben kunnen leren en 
dat er nog veel te leren valt blijkt wel uit het gemiddelde van alle 
deelnemers van de totaal 400 vragen werden er slechts 201 goed 

beantwoord dus een echte 5. 

Met een score van 35 vragen goed van de 50 werd het team van De 
Dummies o.l.v. Jos de winnaar van deze pubquiz met aan zijn zijde 
Will L., Paula/Adri en Truus v R. Nieuw was ook dat de 1e 
prijswinnaars dit jaar niet de duurste prijs kregen want die was voor 
een lager gekwalificeerd team, een leuke geste van de 
reisorganisatie. 

Oh ja, Jos kan jullie in geuren en kleuren vertellen wie Piet Paaltjes 
was !!! 

Namens alle deelnemers dankten Will en Cor de 
beide pupquizmasters Bert en Hay en wensten 

hen reeds nu al veel succes bij de 
voorbereiding van de pupquiz 2026 !  

 

 

 

 

 

 

    

Pubquizmaster Hay                                            Pubquizmaster Bert 
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Donderdag 19 juni 2025: 4e Vakantiedag 

Ook vandaag was er voor de uitslapers onder ons weer meer tijd om 
zich nog eens om te draaien. De vertrektijd was 09.30 uur. Omdat 
het niet te verwachten is dat er op korte termijn nog een 
Elfstedentocht zal plaats vinden zijn wij voor de excursie van deze 
dag de Elfstedenplaats (dorp) Hindeloopen gaan bezoeken. Bij 
aankomst beneden aan de dijk leek Hindeloopen nog uitgestorven 
maar later op de dag kwam hierin toch duidelijk verandering. 

 

Gelet op het feit dat vele winkeltjes rond deze tijd nog niet open 
waren eerst maar eens even een rustige dorpswandeling gemaakt 
en o.a. de dijk verkend. 
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Inmiddels konden we ook terecht in het 1e Friese Schaatsmuseum. 
Je vindt  hier de grootste collectie schaatsen ter wereld  en de 
complete elfsteden-tocht-geschiedenis in een speciaal ingerichte 
elfsteden-zaal. Elke winnaar heeft hier een eigen vitrine. Ook vind 
je hier werkplaatsen voor schaatsonderhoud. Eveneens is er veel 
brocante en curiosa. Al met al een museum met lust voor het oog. 

Rond de klok van 12.00 uur was er voor ons hele gezelschap een 
mooie ruimte gereserveerd in pannenkoekhuis De Friese Doorloper. 

Na van een koel drankje genoten te hebben werden we hierna 
getrakteerd op een grote en overheerlijke Hindeloopse pannenkoek 
en er was zelfs nog een tweede (kleine) pannenkoek beschikbar voor 
hen die nog niet ‘verzadigd’ waren. 

 

 

 

 

Vervolgens was er nog gelegenheid om de winkeltjes, die inmiddels 
hun deuren geopend hadden, te bezoeken om voor vertrek nog 
enkel souvenirs voor zichzelf of het thuisfront aan te schaffen. 
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De volgende excursie werd richting Heerenveen gereden want de 

organisatie van de Drenthe-reis was erin geslaagd om een excursie 

te boeken bij het Thialf ijsstation: 

Het huis van kampioenen, 

de kraamkamer van schaatslegenden, 

de concertzaal van uitzinnige schaatsfans 

Ook hier werden de Limburgers uit Baarlo weer allerhartelijkst 
iontvangen met koffie/thee en een lekkere koek en was het 

wachten op de drie Thialf-gidsen die voor de rondleiding zouden 

zorgen. En ook deze rondleiding was van een kwaliteit om nooit 

te vergeten.  

Zeker het feit dat we ook de piste van de ijsbaan mochten 

betreden om de Engelse short-trackers, die aan het oefenen waren, 

met enorme snelheid voorbij te zien flitsen. 

Het is haast duizelingwekkend welke snelheden deze sporters op het 

ijs leggen, bijna onwerkelijk. 
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                 Nog enige sfeerimpressies van de ijsbaan !! 
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Meer dan tevreden werd de bus weer opgezocht voor de 

terugreis naar Zorgvlied waar we om 18.00 uur weer konden 

genieten van een heerlijk diner zoals dit alle dagen het geval is 

geweest. 

Op de laatste avond in hotel Villa Nova werden op het gezellige 

terras alle tafels en stoelen bij elkaar gezet en moest Renate zelf 

aan de bak om de consumpties rond te brengen want de twee jonge 

obers waren al huiswaarts gekeerd. Ze had de handen meer dan vol 

waarbij ze later op de avond niet vergat te vertellen dat iedereen 

zijn consumptiekaart diende af te rekenen voor het slapen gaan, 

waarvan akte. 

 

Vrijdag 20 juni 2025: 5e Vakantiedag 

De laatste vakantiedag was aangebroken en dat betekende dat 
de koffers weer moesten worden gepakt om later die middag 
huiswaarts te keren. Dus liet iedereen zich het ontbijt nog een 
keer goed smaken en werd er zwaaiend afscheid genomen van 
Renate en haar familie. 

Voor de laatste excursie gingen we naar stoeterij Het Swarte 
Paert in Hemrik voor een expositie, rondleiding en 
demonstratie. 
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Met name de demonstratie om te zien hoe een paard geleerd 
wordt alle dingen te doen die in de paardensport noodzakelijk 
zijn was zeer interessant. En dan natuurlijk na afloop samen 
met het paard op de foto. Bert en Tiny hebben zich inmiddels 
al in Hemrik aangemeld om alle kneepjes van de paardensport 
te leren. 
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Voor vertrek naar Baarlo konden we hier genieten van een 

heerlijke koffietafel met veel producten die deze streek te bieden 

heeft. 

Chauffeur Roland liet ons weten dat er veel verkeer op de weg was 

maar hij hoopte toch rond 18.00 uur bij John Habets te zijn voor 

het afsluitende diner 

Natuurlijk werd er op het einde van de rit in de bus al afscheid 

genomen van onze geweldige chauffeur Roland en mocht deze uit 

handen van Will Langendonck een mooie enveloppe met inhoud in 

ontvangst nemen. 

 

 

Deze geste werd door de hele bus onderstreept 

door luid de bekende slogan te zingen: 

“Zónne gójje höbbe weej nag noeëts 

gehad”. 

Uiteraard sprak ook Roland woorden van 

dank waarbij hij zelfs liet weten zijn 

familiefeest deels te hebben geannuleerd om 

met de KBO van Baolder op stap te kunnen gaan, 

waarvoor HULDE ! 

 

 

Naar goed gebruik werd ook 

deze weekreis van de KBO 

afgesloten met een heerlijk 

diner bij John Habets. 
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Aan het einde van dit etentje werden Will en Cor, namens 

alle deelnemers, door Bert zeer hartelijk bedankt voor de 

geweldige organisatie van deze weekreis die zeker als een 

van de meest geslaagde reizen in de annalen van de KBO 

vakantiereizen kan worden bijgeschreven.  

Tevens vroeg Bert aan iedereen die interesse heeft iets te 

doen bij deze commissie en zich als vrijwilliger bij Will of 

Cor te melden. Dus op naar KBO reis 2026. 

Ook liet Bert weten dat hij een foto/reisverslag van deze reis gaat 

maken dat via de mail aan alle Drenthe-gangers door Will zal 

worden toegezonden met lay out  in een grote letter zodat iedereen 

het goed kan lezen. 

 

 

Baarlo, 5 juli 2025 

Bert Denessen 

 
 


